
 

 

Songtekst GEK VAN JOU – HENK ROBBEMOND 

 

GEK VAN JOU IK BEN HET HELE JAAR ALLEEN  VOOR JOU IN TOUW 

IK WORD GEK VAN JOU 

IK KIJK NOOIT NAAR EEN ANDER  WANT IK BLIJF JE TROUW 

IK BEN  OP GEK  JOU ,MAAR WORDT ZO MOE VAN JOU 

HOE GOED IK OOK M’N BEST ACH HET LAAT JE KOUD 

IK WORD  GEK VAN JOU 

VERGEET IK ONZE TROUWDAG ACH WAT GEEF DAT NOU 

 

HOU NOU TOCH HEEL EVENTJES JE MOND 

JIJ ZIT AL DAGEN OP JE KONT 

IK LAAT HET MAAR GEBEUREN 

WANT JIJ BLIJF ALSMAAR ZEUREN 

EN IK LOOP NAAST JE  ALS EEN TROUWE HOND 

HOU NOU TOCH HEEL EVENTJES JE MOND 

JA  SCHAT JE MAAKT HET ECHT TE BONT 

IK LAAT HET MAAR GEBEUREN 

EN ZAL OOK NIET LANG TREUREN 

IK HOU VAN JOU MIJN EIGEN MOPPERKONT 

 

GEK VAN JOU WIL IK STAPPEN MET WAT VRIENDEN  

DAN  KRIJG IK EEN SNAUW 

IK WORDT GEK VAN JOU 

EN SKIEEN MET DIE VRIENDEN DAT IS  NIKS VOOR JOU 

  


